
 

Gedachtenisdienst 
 

in de kerk van Klarenbeek 

20 november 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               ... vang mijn tranen op in uw kruik… 

                                                 (Psalm 56: 9) 

 

 

 

 
 

 

voorganger ds. Jaap Kappers 

orgel   Willem Capel  

dwarsfluit  Anne Capel 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Orgelspel 
 

Orgel en fluit   ‘Aria over Psalm 121’ (bewerking John Propitius) 
 

 
Welkom en mededelingen                                                
Voorbereidingsgebed  

                                        

Aanvangslied   Lied 281: 1 en 2 (zo mogelijk staande) 

 

 

 

 

 

 

 

2 Wanneer het donker ons verrast, 
 houd ons dan in uw goedheid vast: 
 Kyrie eleison! 
 

Stilte, bemoediging en groet 

 

Aansteken van de tafelkaars 

 

 

 

 

TOENADERING 
 



Zingen Lied 281: 9 en 10 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Ontvlam in ons en vuur ons aan! 
 Getroost zullen wij verder gaan. 
 Amen. Halleluja! 
 

Gebed om ontferming 

 

Zingen   Lied ‘Heer, wij komen hier tezamen’ (melodie lied 103 c) 

 
allen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
allen   Heer, hoe zouden wij vergeten, 

in wier schoot wij zijn ontstaan, 
niet meer van haar liefde weten, 
in een moederloos bestaan? 
Hoor ons zingen, hoor ons bidden: 
Zie ons in uw liefde aan. 

 
allen   Heer, wij denken aan de vader 

die ons is vooruitgegaan. 
Aan wat hij ons heeft gelaten, 
hoe hij voor ons heeft bestaan. 
Hoor ons zingen, hoor ons bidden: 
Zie ons in uw liefde aan. 

 

vrouwen  Heer, Gij zijt voor alle kind’ren, 
die zo jong zijn heengegaan, 
vader, moeder, in de hemel, 
nooit zijn zij bij U vandaan. 
Hoor ons zingen, hoor ons bidden: 
Zie ons in uw liefde aan. 

 
mannen  Heer, bij al uw duizendtallen 

kent Gij zeker ook de naam 
van de liefste ons ontvallen 
waardoor wij zo half bestaan. 
Hoor ons zingen, hoor ons bidden: 
Zie ons in uw liefde aan. 

  

allen   Heer, wij zijn met U verbonden. 
Gij waakt over ons bestaan.  
Heiland, heel toch alle wonden 
door de dood ons aangedaan. 
Hoor ons zingen, hoor ons bidden: 
Zie ons in uw liefde aan. 

 
 

Uitleg liturgische schikking 

 



 

 

 
 
Op de tafel staan kaarsen, symbool voor gemeenteleden die  
ons het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn.  
Zij blijven deel uit maken van onze gedachten, van ons leven. 
In liefde gedenken wij hen. 
In het vertrouwen dat God vasthoudt waar wij moeten loslaten  
roepen wij de woorden van Jezus in herinnering bij de paaskaars,  
het opstandingslicht van Christus.  
Hij die gezegd heeft: ‘Ik ben de opstanding en het leven.  
Wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven’. (Johannes 11: 25)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Familie of andere betrokkenen worden uitgenodigd  
om naar voren te komen en de kaarsen te ontsteken  
aan de paaskaars. 

    Wilt u dit liever niet zelf doen, dan wordt de kaars voor u           
    aangestoken. 
 

GEDACHTENIS 



 
 

Wij noemen de namen: 

 

Hendrika Antonia Johanna   
Evers-van Rijssen           overleden 14 november 2021 
 

Alberta Geertruida Aleida Antonia                                                                   
Elijzen-Buitenhuis         overleden 16 december 2021 
 

Klasina Elisabeth Draaijer-Wilbrink      overleden 18 december 2021 

Jannetje Jochems-Stegeman       overleden 17 februari    2022 

Antonie Schreuders         overleden 25 februari    2022 

Hendrika Wilhelmina Hofman-Zweverink     overleden   7 april          2022 

Jan Christiaan Hissink        overleden 13 mei           2022 

Johanna Wilhelmina Holdijk-Berends      overleden 20 mei           2022 

Jacoba Maria Wansink-Schroven      overleden 19 juni           2022 

 
  
 
 
 
 
Wij ontsteken een licht voor alle geliefden en bekenden die                
wij niet bij name noemen maar die we in ons hart meedragen.  
En wij ontsteken een licht voor onze katholieke dorpsgenoten            
en voor allen wiens heengaan door niemand is opgemerkt dan      
door God alleen.  
 
 
Orgel en fluit   ‘Panis Angelicus’ (bewerking C. Franck) 
 



 
  
 
 

Schriftlezing   Psalm 56 

 

Zingen   Lied 886: 1 en 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  
 
 
 
 
Overweging 

 

Abba Vader laat mij zijn,  
slechts voor U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij  
d’uwe en anders geen. 
 

         

 

WOORDEN VAN BEMOEDIGING 

 

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.  
Laat mij nimmer gaan. 
Abba Vader laat mij zijn,  
slechts van U alleen. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
jij bewaart 
                                                
mijn tranen 
mijn klachten 
mijn duisternis 

 
bij jou 
ben ik 
omhoog getild 

 
Trooster 
Redder 
Morgenster 

  
( Andrea Schwartz )  

 

         

Omhoog getild 

                                                         
Niet één traan 
voor niets  
gelaten 

 
niet één klacht 
voor niets 
geschreeuwd 

 
niet één keer 
het duister  
voor niets geleefd 

 



 
Orgel en fluit   ‘Ik weet van een stad die komen zal’ (Hanna Lam) 
 
 
Dankgebed, voorbeden, afgesloten met het Onze Vader  
 

 

Aandacht voor de collecten 
 

Slotlied Lied 769: 1, 2. en 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Scheurt het voorhang van de wolken, 
 wordt uw aangezicht onthuld, 
 vaart de tijding door de volken 
 dat Gij alles richten zult: 
 Heer, dan is de dood verzwolgen, 
 want de schriften zijn vervuld. 
 

 
 



 
6 Van die dag kan niemand weten, 
 maar het woord drijft aan tot spoed, 
 zouden wij niet haastig eten, 
 gaandeweg Hem tegemoet, 
 Jezus Christus, gisteren, heden, 
 komt voor eens en komt voor goed! 

 
Zegen beantwoorden met 3x gezongen Amen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na afloop van de dienst mogen de kaarsen en gedachtenissteentjes  
opgehaald worden om mee te nemen.  
We wensen een ieder toe dat deze dag troost mag brengen en  
kracht voor onderweg.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liedboek licentie L24982 


